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Zelfgekozen levenseinde

Uitgangspunt voor opname in het hospice is 
dat er een situatie is ontstaan waarin het 
levenseinde binnen een periode van drie 
maanden te verwachten is, dat er een zorg-
behoefte is die kan worden ingevuld vanuit 
het hospice en dat in de gegeven omstan-
digheden begeleiding thuis of een andere 
zorgomgeving redelijkerwijs niet (langer) 
mogelijk of gewenst is.
Het hospice respecteert persoonlijke 
 (religieuze) overtuigingen en keuzes en 
faciliteert zorgvuldig vormen van passieve 
of actieve versnelling van het stervenspro-
ces zonder waardeoordeel. Verantwoorde 
en geoorloofde (medische) begeleiding is 
onze randvoorwaarde. Met betrekking tot 
euthanasie wordt maatschappelijk 
gevraagd dat er sprake is van een situatie 
van ondraaglijk en uitzichtloos lijden.

Steeds vaker wordt aan ons de vraag voor-
gelegd of wij ook opvang en begeleiding 
faciliteren voor degenen die, ook zonder dat 
er sprake is van ondraaglijk en uitzichtloos 
lijden, verkiezen te stoppen met eten en 
drinken vanuit een motivatie en overweging 
die te begrijpen is als ‘voltooid leven’.
De noodzaak of wenselijkheid voor toegang 
tot het hospice is dan van een andere orde. 
Zo’n vraag benadrukt de wens en keuze van 

betrokkene zelf om zelfstandig door bewust 
te stoppen met eten en drinken (BSTED) tot 
een afronding te komen.

De komende tijd onderzoekt het bestuur 
daarom of wij in het hospice tegemoet 
kunnen komen aan de wens voor een 
opname in ons hospice van  mensen die 
bewust wil stoppen met eten en drinken. 
Wij gaan bekijken of wij aan die vraag kun-
nen voldoen en onder welke voorwaarden 
dat mogelijk is. Daarbij willen we ook kennis 
nemen van de ervaringen met BSTED van 
andere hospices. Alvorens een beslissing 
te nemen over het faciliteren van deze 
hulpvraag zullen wij ons eerst zorgvuldig 
oriënteren.

Cees de Bil

Het recente overlijden van Dries van Agt en zijn echtgenote Eugenie trok om 
 meerdere redenen de aandacht. Niet in de laatste plaats omdat zij ervoor 
gekozen hebben om samen op een door henzelf gekozen moment en wijze 
afscheid van het leven te nemen. De keuze van de Van Agts markeert een 
veranderende denkwijze en maatschappelijke ontwikkeling met betrekking 
tot het levenseinde. Wij streven in toenemende mate niet alleen onafhanke-
lijkheid en de regie over ons eigen leven na, maar willen als dat kan, ook het 
over het levenseinde keuzes kunnen maken. Bij het realiseren van die keuzes 
wordt hulp en begeleiding gevraagd. En die vraag bereikt ook ons hospice.



Jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst; aandacht voor 
iedereen die in het hospice is overleden

2 Nieuwsbrief Hospice Kromme Rijnstreek, nr. 44, maart 2024

Een moment met familie, vrienden, 
vrijwilligers en verpleegkundigen
In de eerste plaats is de herdenking 
bedoeld voor de naasten. De familie wordt 
persoonlijk uitgenodigd om de herdenkings-
bijeenkomst bij te wonen. Ongeveer de helft 
van de genodigden komt. Soms wel met tien 
tot vijftien familieleden, bijvoorbeeld van 
jongere gasten die een gezin met jonge 
kinderen hebben achtergelaten. En hechte 
families die in de laatste periode ook veel 
samen in het hospice zijn geweest.

Naast de families en vrienden van de 
 mensen die herdacht worden, zijn er ook 
veel vrijwilligers en verpleegkundigen 
aanwezig. Ook zij vinden het fijn om het jaar 
af te sluiten en nog even contact te hebben 
met de naasten. Als gasten wat langer in 
het hospice geweest zijn bouwen zij toch 
een band met elkaar op.

Persoonlijke aandacht en kaars voor 
iedereen
De herdenking wordt georganiseerd in de 
grote zaal van de Lichtboog in Houten. Niet 
omdat het een kerkelijke insteek heeft, 

maar gewoon omdat het een mooie ruimte 
is met voldoende plek voor iedereen die wil 
komen. Voor iedereen die in de periode van 
oktober tot oktober is overleden in het 

hospice wordt een kaars besteld. Wanneer 
familie zich aanmeldt voor de bijeenkomst, 
wordt er voor deze overledene een per-
soonlijke kaars gemaakt met zijn of haar 
naam erop. Bij die kaars zet familie de mee-
gebrachte bloem en foto van de dierbare. In 
de  uitnodiging worden zij gevraagd die mee 
te nemen. Tijdens de bijeenkomst worden 
de namen van de overleden gasten opge-
noemd. De familie steekt de kaars aan als 
de naam van hun dierbare genoemd wordt. 
Komt er geen familie, dan steekt een vrijwil-
liger een kaars aan om ook bij deze persoon 
stil te staan. 

Een koor, bestaande uit medewerkers van 
het hospice, zingt een aantal liederen. En er 
wordt een gedicht voorgelezen dat speciaal 
voor deze bijeenkomst is geschreven door 
vrijwilliger Irene van der Meulen. Belangrijk 
onderdeel van de herdenking is de mogelijk-
heid om na afloop met elkaar na te praten. 
Daar wordt door alle betrokkenen gebruik 
van gemaakt. Nog een laatste keer met 
elkaar herinneringen ophalen.

Op 9 nov jl. vond de jaarlijkse herdenkingsbijeenkomst plaats. Tijdens deze samenkomst herdenken we de mensen 
die afgelopen jaar in het hospice zijn overleden. Een moment om te afscheid te nemen, te laten zien dat iemand nog 
niet is vergeten en herinneringen op te halen met familieleden en vrijwilligers. Het hospice organiseert deze 
 herdenkingsbijeenkomst al sinds de oprichting.

Inhoud
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Iedere eerste zaterdag van de maand van 
komen rond de twintig dames tussen de 50 
en 91 jaar samen in het Wereldhuis aan de 
Dijkhoeve. “Iedereen is welkom. Zeker ook 
mensen met een niet-Nederlandse achter-
grond, want zij kennen andere technieken”, 
stelt Yvon. “En ik weet dat een man in 
 Houten prachtige dingen maakt. Ik zou het 
dan ook heel bijzonder vinden als mannen 
aansluiten bij ons Borduurcafé. We leren 
hier van elkaar en delen ons werk, lief en 
leed.”

Voor het goede doel 
Tijdens het borduurcafé krijgen de deelne-
mers koffie, thee, sap, wat lekkers en een 
eenvoudige lunch aangeboden voor € 5,00. 
Daarmee is Yvon uit de kosten. Van het geld 
dat ze overhoudt stuurt ze kaarten of koopt 
een plantje voor wie extra aandacht nodig 
heeft. “Ik hou een boekhouding bij, zodat ik 
altijd kan verantwoorden wat ik met het 
geld doe. Ik hoef het geld niet te besteden 
aan borduurmateriaal, want daar krijgt ik 
zoveel van. Geld dat na een jaar overblijft, 
schenken we aan een goed doel dat we 
samen uitzoeken.” 

In oktober organiseerde Yvon een verkoop-
markt, waar mensen kennis konden maken 
met de groep en borduurmaterialen, bor-
duurwerken en boeken konden kopen. Alles 
is verkocht aan de hand van een vrijwillige 
bijdrage voor het goede doel.
Daarmee kwam het totaal op € 450,00. Yvon 
kwam die donatie samen met een van haar 
borduurvriendinnen naar het hospice 
 brengen en overhandigde het aan Edmund 
Dekker. “We werden heel hartelijk 
 ontvangen en na een rondleiding met uitleg 
en een heerlijke kop koffie zijn we zeer 
tevreden en voldaan weer huiswaarts 
gegaan”, alsdus Yvon.

Yvon’s Borduurcafé verrast hospice met donatie

Vlak voor de feestdagen is het hospice verrast met een mooie donatie. Sinds ruim drie jaar leidt Yvon Mullenders 
maandelijks het Borduurcafé in het Wereldhuis. Deelnemers betalen een kleine bijdrage en verkopen eens per jaar 
het gemaakte borduurwerk. Het geld dat overblijft van de bijdrage en de opbrengst van de verkoop zijn voor het 
goede doel. In 2023 was dat ons hospice. 

Inhoud



Vorig jaar hebben twee groepen vrijwil-
ligers de workshop ‘De kracht van het 
 aanraken’ gevolgd. Deze workshop werd 
o.a. gegeven door Hans Snoep, schrijver 
van het boek ‘In verbinding blijven’ en een 
ervaringsdeskundige die gepassioneerd 
vertelt over kwaliteit van leven in de pallia-
tieve fase en kwaliteit van sterven in de 
terminale fase. Samen met de academie 
voor haptonomie heeft Hans een workshop 
ontwikkeld voor o. a. hospice vrijwilligers. 
In een kort tijdsbestek wordt basale kennis 
van haptonomie overgebracht die kan bij-
dragen aan de kwaliteit van zorg in de 
 terminale fase van het leven. 

Wat is haptonomie?
Haptonomie is een leer / wetenschap die 
zich bezighoudt met aanraken, voelen, 
direct lichamelijk contact, met de ontwikke-
ling van het menselijk gevoelsleven en de 
ontwikkeling van de tastzin, met houdingen, 
bewegingen en gebaren. Letterlijk betekent 
‘haptonomie’ de leer van het menselijk 
gevoel en gevoelsleven.

Welk verschil maakt haptonomie voor onze 
gasten? Hoe kunnen we onze gasten met 
haptonomie helpen?
Haptonomie helpt om contacten dieper te 
maken. Je leert elkaar beter te begrijpen, 
waardoor je elkaar dichterbij kunt laten 
komen. Ook speelt de (affectieve) aanra-
king op deze momenten een grote rol. Als 
volwassenen raken we elkaar helaas 
steeds minder als vanzelfsprekend aan. 
Met liefde en aandacht aanraken maakt een 
soort innerlijk medicijn wakker. 

Naast aanraking is 
ook het omgaan 
met mentale 
problemen 
een belang-
rijk thema. 
Hans legt dit 
uit aan de 
hand van 
een diagram 
die hij het 
‘emotionele 
kompas’ noemt. 
Het laat zien wat 
emoties met je doen en 
maakt je ervan bewust dat er 
wegen zijn, zoals uiten en delen, die je 
mentaal en lichamelijk een uitweg bieden 
uit de storm van emoties. Dit kompas maakt 
je meer bewust van waarin je misschien 
verdwaald bent. Het toont hoe je, ook 
ondanks alle ellende, de weg weer kan 
vinden naar vertrouwen en veiligheid. En 
hoe je kunt leven met wat er in het NU wel 
kan zijn.
 
Wil je meer weten over haptonomie of 
hierover in gesprek met Hans?  
Neem dan contact op per mail:  
hanssnoep@kpnmail.nl.

Een man met een missie
Contact en communicatie zijn de sleutelbergrippen in de haptonomie.  
Het gaat over jezelf en over het contact met de ander. 

Over Hans

Hans komt niet uit de zorg, maar uit de 
(internationale) zakenwereld. Ervaring 
met reiki (alternatieve geneeskunde) 
en zijn vele reizen in het verre Oosten, 
waar Hans in aanraking kwam boed-
dhisme, waren voor hem de reden om 
op 55-jarige leeftijd de twee jarige 
opleiding tot haptonoom in Doorn te 
volgen. Op die opleiding leerde hij zijn 

latere vrouw Karin kennen. Karin, 
werkzaam als wijk-

verpleegkundige buurtzorg, 
werd in de praktijk regel-

matig geconfronteerd 
met kanker patiënten en 
terminale trajecten.

De opleiding van bei-
den en de ervaring van 

Karin kregen een hele 
andere dimensie toen in 

2016 bij Karin darmkanker 
werd geconstateerd. Tijdens 

deze beangstigende levensfase 
spraken Karin en Hans af om hun 

ervaringen in dagboeken en op foto’s 
vast te leggen. Zo ontstond er na 
Karins dood een boek over haptonomie 
en hoe je samen het ziekteproces van 
kanker daarmee kan verlichten. Een 
boek dat in eerste instantie bedoeld 
was voor zijn eigen verwerking, maar 
dat al snel zijn waarde bewees door 
het te delen met andere patiënten, die 
in een soort gelijk stadium van hun 
leven zaten. 

Het boek is niet te koop maar is gratis 
beschikbaar op www.inverbindingblij-
ven.nl.

Lees het persoonlijke verhaal van Hans 
en Karin ook op onze website  
hospicekrommerijnstreek.nl
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Tot voor kort werden nieuwe gasten 
meestal door een verpleegkundige ontvan-
gen. Dat was in de loop van de jaren zo 
gegroeid en kwam in coronatijd ook beter 
uit. De verpleegkundige begeleidde de gast 
naar het appartement en vroeg bijvoorbeeld 
naar de ziektegeschiedenis en de medicatie 
die de gast gebruikt. Maar ook naar de 
thuissituatie, het werk, hobby’s e.d. En de 
verpleegkundige legde ook uit hoe het er in 
het hospice aan toe gaat. Het eerste past 
heel goed bij de taken van de verpleegkun-
dige, maar het tweede persoonlijker deel is 
overgenomen door de vrijwilligers zodat 
ook zij een goed beeld krijgen van de gast 
en wat deze voor wensen heeft. We willen 
nu dus weer terug naar de oorspronkelijke 
bedoeling van ons hospice. We vroegen 
vrijwilliger Ina Karssen naar haar ervarin-
gen.

Ina aan het woord
“Wij als vrijwilligers doen er alles aan om 
het hospice voor de gast zoveel mogelijk 
een thuis te laten zijn. Wij zorgen voor de 
dagelijkse gang van zaken. Net als thuis 
dus. Daarom geven wij nu ook de uitleg over 
de dagelijkse dingen. We vertellen dat er 
voor ze wordt gekookt, dat wij wassen en 
strijken, dat wij helpen bij de verzorging. 
Kortom; dat wij de familie, zoveel als moge-
lijk en gewenst is, ontzorgen en dat we alles 
willen doen om de laatste levensfase van 
de gast zo comfortabel mogelijk te laten 
verlopen.

We hebben een afvinklijst met onderwer-
pen die aan bod kunnen komen. Soms is het 
te vermoeiend voor de gast om alle vragen 
in een keer te beantwoorden. Dan kijken we 
naar een ander moment om verder te gaan. 
Op deze lijst staan vragen zoals: hoe wilt u 
worden aangesproken? Wat kunt u nog zelf 
doen in uw dagelijkse verzorging? Wat eet 
en drinkt u graag? Wilt u ’s nachts het licht 
aan? En we geven een rondleiding door het 
hospice aan de familie. Zo maken de gast en 
de naasten alvast kennis met het werk van 

Een warm welkom in het hospice

de vrijwilligers. Wij hebben veel contact 
met hen. We leggen uit hoeveel diensten er 
zijn en hoeveel vrijwilligers iemand dus op 
een dag kan meemaken. 

Hulp, ondersteuning of zorg
Wij als vrijwilligers gaan altijd als eerste 
naar een gast toe wanneer er gebeld wordt 
voor hulp. Kunnen we het zelf oplossen dan 
komt de verpleegkundige niet langs. De 
verpleegkundigen zijn er voor de verdere 
palliatieve zorg en verrichten ook de medi-
sche handelingen zoals katheters plaatsen. 
In ons hospice hebben wij 24 uur verpleeg-
kundige zorg beschikbaar. Dat is niet altijd 
zo geweest en is ook niet in elk hospice het 
geval. 

Mooie intieme rol
Voor ons als vrijwilligers is het fijn om over 
het werk in het hospice te kunnen vertellen 
aan de gast en de familie. Het eerste 
 contact met de gast en de naasten heeft 
iets speciaals: ze vertellen iets over de 
ziektegeschiedenis en de gezinssamenstel-
ling en dat geeft vaak al emoties. Je kunt 
een luisterend oor zijn. Het contact verdiept 
zich direct. Dat maakt het werken in het 
hospice zo mooi: je ontzorgt niet alleen de 
familie, maar je ervaart de kwetsbaarheid 
van de gasten en hun naasten en je voelt je 
bevoorrecht om in deze fase van hun leven 
een eindje mee te mogen lopen.”

Hospice Kromme Rijnstreek is een zogenaamd bijna-thuis–huis. In een bijna-thuis-huis doen vrijwilligers de 
 dagelijkse verzorging. Zij zorgen voor het eten, doen de was en komen langs voor een praatje.  Vanuit die gedachte 
worden nieuwe gasten ook welkom geheten door een vrijwilliger. 
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Het hospice is misschien niet een 
plek die je direct associeert met 
hoop. Want wat valt er te hopen, als 
er geen of nauwelijks toekomst meer 
is? Voor onze gasten is de hoop op 
genezing meestal vervlogen. Wat 
blijft er dan over? Wat is hoop in het 
zicht van de dood?
Ook al zou je het misschien niet verwach-
ten, ik bespeur in het hospice vele soorten 
van hoop.  Zo herinner ik me een gesprek 
met een gast die net enkele dagen bij ons 
was en zich nog goed en sterk voelde. Hij 
hoopte over een tijdje weer het hospice uit 
te wandelen, voorgoed. Meteen voegde hij 
eraan toe dat dat waarschijnlijk niet zou 
gebeuren. Maar toch… het feit dat hij dit 
uitsprak, gaf aan dat hij van deze hoop nog 
geen afscheid had genomen. En dat is niet 
erg, soms heb je (tijdelijk) een strohalm 
nodig om je staande te houden.
Toen ik hem een week later sprak, hoopte 
hij niet langer op beterschap, maar op tijd. 
Zo veel mogelijk tijd samen met zijn dierba-
ren. Fijne momenten, mooie gesprekken, 
samen genieten. Van elk waardevol moment 
genoot hij intens. 

Als ik terugdenk aan andere gasten, 
 herinner ik mij veel hoop. Hoop op dagen 
zonder (al te veel) pijn. Hoop op voldoende 
energie om bezoek te ontvangen, samen 
te eten, even naar buiten te gaan. 
Hoop dat je dat ene moment zult halen: 
een uitstapje met de wensambulance, de 
geboorte van een kleinkind, een verjaardag 
of feestdag. 
Sommigen hopen dat de dood nog lang op 
zich laat wachten, anderen hopen juist op 
een spoedig levenseinde. Er is hoop op een 
zachte dood, zonder pijn. En soms hoop op 
een weerzien met geliefden ná de dood.  

Naast deze hoop die gaat over het eigen 
leven en de eigen dood, kom ik ook veel 
hoop tegen voor de omgeving. Een moeder 
die veel te jong sterven zal, hoopt dat het 
goed zal gaan met haar gezin. Dat zij 
ondanks en met hun verdriet weer verder 
kunnen en weer zullen gaan genieten. 
Een vrouw op hoge leeftijd hoopt dat haar 
kinderen na haar dood elkaar blijven opzoe-
ken. Een man die het vreselijk moeilijk vindt 
om zijn vrouw alleen achter te laten hoopt 
dat zij het redt, gesteund door hun familie 
en vrienden. 

Hoop doet leven, zeggen we. En misschien 
is dat ook in het hospice wel zo. Want als ik 
er zo bij stilsta, valt er nog heel veel te 
hopen. Nee, niet alles: geen lang leven, 
geen beterschap, geen verre reizen meer. 
Van een heleboel ‘hoop’ moet je afscheid 
nemen, dat is rauw en rouw. Voor dit verlies 
en alle gevoelens die daarbij horen is ruimte 
nodig. Een luisterend oor. Tijd en geduld om 
op je eigen tempo stukjes hoop te laten 
varen. 

Maar uiteindelijk kun je ook in het hospice 
de vraag stellen: wat valt er te hopen? 
Waar hoop jij op? Dat hoeft niet groots te 
zijn. Je lievelingsmaaltijd die deze week 
speciaal voor jou gekookt wordt. Bezoekjes 
van familie of vrienden waar je naar uitkijkt. 
De kapper of pedicure die binnenkort komt 
om je te verzorgen en verwennen. 
Voor mij is de fijne sfeer in ons hospice 
mede te danken aan de hoop. Wie toch nog 
denkt dat het hospice een hopeloze plek is, 
nodig ik uit om gauw eens te komen kijken. 
En een hoop liefde, warmte en vreugde te 
ervaren. 

Irene van der Meulen  

Hoop in het hospice
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De Bedside Singers komen graag zingen 
voor mensen op de drempel van leven en 
dood, in een hospice, bij mensen thuis of in 
een verzorgingshuis. Zij komen met drie of 
vier zangers en zingen rustgevende liedjes 
waarmee ze een muzikale gift willen 
 brengen.

Waarom een muzikale gift? 
Omdat muziek, zeker in de vorm van a 
capella samenzang en met een keuze uit 
passende stukken, rust, ontspanning en 
verlichting bieden kan. Dat geeft ruimte en 
biedt troost. Angst en eenzaamheid nemen 
af door het contact dat bij het zingen ont-
staat. Een warm bad van klanken wordt zo 
aangeboden als cadeau.
‘Je gunt het mensen dat er nog van die 
mooie dingen gebeuren’ zegt Margriet. 
‘Niet anders dan met instemming, dat 
spreekt vanzelf. Daarom worden de Bedside 
Singers ook zelf begeleid en gecoacht. 
Zodat op een goede wijze contact kan 
 worden gemaakt en de reactie van de gast 
respectvol kan worden gesignaleerd.’ 
 Familie en zorgverleners zijn ook welkom 
als er gezongen wordt. De muziek maakt het 
voor iedereen mogelijk om positie en rollen 
even los te laten.

Hoe zijn Bedside Singers ontstaan?
De Bedside Singers zijn nog jong in Houten, 
maar in Nederland al langer in meer 
 plaatsen actief en zijn begin jaren ’90 in de 
VS ontstaan. Kate Munger legde er de basis 
voor nadat het haar was opgevallen wat er 
gebeurde toen zij begon te zingen aan het 
bed van haar comateuze vriend. Zij was zelf 
angstig en bezorgd en begon zacht te zingen. 
Voor zichzelf eigenlijk, als tegenwicht voor 
haar gevoelens. Zij zong en herhaalde een 
lied dat haar bemoedigde en ontspande. Het 
gaf haar rust en ze zag dat dit voor haar 
vriend hetzelfde deed en  daaruit een wis-
selwerking ontstond. De zang biedt troost 
en verbinding. Inmiddels hebben de Bedside 
Singers een groot  internationaal bereik.

Muziek bezielt de zorg

De stukken worden zorgvuldig gekozen, ze 
komen uit allerlei landen en tradities en 
spreken een universeel gevoel van gebor-
genheid aan. Wij verwelkomen de Bedside 

Singers graag in ons hospice, en mocht je 
belangstelling hebben, dan zijn er in overleg 
ook mogelijkheden om je erbij aan te sluiten 
(houten@bedsidesingers.nl).

‘MUSIC IS A GIFT OF BEAUTY 
THAT  COMPLEMENTS MEDICINE 
AND  EN-SOULS HUMAN CARING.’
IRA BYOCK, M.D., PALLIATIVE CARE PHYSICIAN

Margriet Visser is een van de  drijvende krachten achter de  Bedside Singers, die in  Houten 
zijn opgestart en ook in het hospice regelmatig te horen zullen zijn. Recent  kregen zij ook al 
aandacht in het Groentje. Terecht natuurlijk, het is een prachtig initiatief en  aanbod.

Foto: Ad Jekel
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INTERVIEW WENDIE

Kennismaken met de nieuwe 
 coördinator

Gefeliciteerd met je nieuwe baan. Wat 
doet een coördinator precies in het 
hospice?

‘Ik ben de linking pin tussen bestuur, 
 verpleegkundigen en vrijwilligers. Ik vertaal 
de plannen van het bestuur naar het werk 
van de verpleegkundigen en vrijwilligers en 
zorg dat iedereen toegerust is om te doen 
wat hij of zij moet doen. Dat betekent dat ik 
voor al hun vragen beschikbaar ben, 
diverse werkgroepen begeleid en bijvoor-
beeld ook scholingen organiseer. 
Naast deze interne coördinerende taken 
ben ik ook het gezicht van het hospice naar 
buiten in regionale samenwerkingsver-
banden. Ik houd de ontwikkelingen op het 
gebied van palliatieve zorg in de gaten, kijk 
wat er in de regio speelt en wat wij daar in 
ons hospice mee kunnen.’ 

Wanneer komen onze gasten en hun 
 naasten jou tegen? Waarvoor kunnen zij bij 
jou terecht? 

‘De verpleegkundigen en vrijwilligers zijn 
het eerste aanspreekpunt voor de gasten 
en hun familie. Maar ik probeer wel met alle 
gasten zo snel mogelijk even kennis te 
maken. De verpleegkundigen en vrijwilli-
gers werken volgens rooster en wisselen 
daardoor per dag. Ik ben een constante 
factor, dus dan is het wel fijn als de gasten 
weten wie ik ben en wat ik doen.’ 

Coördinator in een hospice was 
waarschijnlijk niet het antwoord dat je 
vroeger in vriendenboekjes invulde bij 

‘wat wil je worden?’. Hoe ben je in deze 
sector, bij deze baan terecht gekomen?
Ik heb naast mijn werk in de zorg altijd 
 overkoepelende functies gehad, bijvoor-
beeld als trainer en projectcoördinator. 
Ongeveer rond de tijd dat het hospice in 
Houten werd geopend begon ik mijn zorg-
adviesbureau. Ik heb toen al bij het hospice 
aangeklopt om te kijken of ik iets kon bete-
kenen. De interesse voor palliatieve zorg 
was er dus altijd al. Toen ik daarna de zorg 
weer in ging kwam ik via buurtzorg als 
verpleegkundige in het hospice terecht. In 
deze functie komt alles bij elkaar; mijn 
interesse in palliatieve zorg, ervaring als 
verpleegkundige en als coördinator.

Vanaf december is Wendie Zwarst als coördinator vier dagen per week in 
het hospice te vinden. Wendie is geen onbekende van het hospice, eerder 
werkte zij er als  verpleegkundige en vervulde ze de rol van coördinator al 
tijdelijk. Wendie komt uit Amsterdam, maar woont al 18 jaar in Houten samen 
met haar partner, zoon van 15 en hond. 

Voor meer nieuws bezoekt u de nieuwsrubriek 
op de website, of scant u deze QR-Code. 

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567 990
info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
Bert van Griensven
Heemcamp 31, 
3992 SH Houten
T: 030 - 6377 601
M: 06 - 55 36 48 95
E: vangriensven@planet.nl
IBAN: NL59RABO 0119 5889 35

Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Kromme Rijnstreek en 
Stichting Vrienden van Hospice Kromme 
Rijnstreek
Het hospice is lid van de VPTZ
www.hospicekrommerijnstreek.nl

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:    
Phia Bruggink, Herman Gademan, Gonny van 
der Vlis, Irene van der Meulen, Cees de Bil.

Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

Voor het ontvangen van de digitale 
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden  
op de website: 
www.hospicekrommerijnstreek.nl
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