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U leest het eenenveertigste nummer (van 
de twaalfde jaargang) van de Nieuwsbrief 
Hospice Kromme Rijnstreek. Hiermee 
houden wij u op de hoogte van het reilen 
en zeilen van het hospice voor de bewo-
ners van de regio Kromme Rijnstreek.
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Hospice Kromme RijnstreekNR. 43 OKTOBER 2023

Of dat nu wel nodig was, zo’n hospice in Houten. Niet iedereen was daar 
direct van overtuigd. Hanne Vos, Ria Mulders en Marianne Harterink wel en 
met volharding! Burgemeester Gilbert Isabella refereerde er nog eens aan 
bij zijn felicitatie op de lustrumavond van 16 september 2023. Inmiddels is het 
Hospice aan de Handboog niet neer weg te denken uit de Houtense samen-
leving en vervult daarin haar bijzondere en breed gewaardeerde rol.

Hospice Kromme 
Rijnstreek 12,5 jaar!

Vervolg op pagina 2 >

Stonden de coronabeperkingen nog in de 
weg om de mijlpaal van het tienjarig 
bestaan te markeren, nu mocht er met 
gepaste trots een feestje worden gevierd. 
Niet alleen om terug te kijken, aldus voorzit-
ter Marcel Ebbing, ook om de liefde, toewij-

ding en compassie te vieren die ons 
hospice zo speciaal maken. 
We mogen terugkijken op de levens die 
wij hebben aangeraakt, de families die 
we hebben gesteund en de gemeenschap 
die wij met elkaar hebben opgebouwd. 
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VAN DE REDACTIE

Het heeft even geduurd voordat er een 
nieuwe nieuwsbrief verscheen. De 
vorige dateert van september vorig jaar. 
Was er dan geen nieuws te melden? 
Zeker wel! Corona raakte haar dwin-
gende invloed gelukkig kwijt zodat we 
weer voorrang konden gaan geven aan 
echte aandacht voor onze gasten. En 
hoe we daaraan in de samenwerking 
tussen vrijwilligers en professionals de 
best mogelijke inhoud kunnen geven. 
Cursussen ter bevordering van vaardig-
heden startten weer op en in bijna alle 
rollen en functies die er in ons bedrij-
vige hospice zijn was er sprake van 
afscheid van oudgedienden en een 
warm welkom voor nieuwkomers. Veel 
veranderingen in korte tijd, soms ook 
wat onrust daardoor, en na het opnieuw 
settelen zijn we er ook weer aan toe om 
te berichten over het hospice Kromme 
Rijnstreek en wetenswaardigheden 
over de palliatieve zorg.
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We kijken ook vooruit, ons werk is niet 
voltooid. Er zijn nog zoveel mensen die onze 
zorg en medemenselijkheid nodig hebben 
en de verwachting is dat de waarde en het 
belang daarvan in de komende jaren met 
voortschrijdendende vergrijzing en toene-
mende druk op de zorg verder zal toenemen.
We hebben met elkaar al veel bereikt en 
kunnen inspiratie putten uit de vele verha-
len van zorg en liefde die wij met elkaar 
delen. Inspiratie om ook de komende jaren 
met bezieling licht en warmte te brengen in 
de levens van degenen die ons nodig 
hebben.

Met een woord van dank aan de vele vrij-
willigers, verpleegkundigen hospice-art-
sen, sponsoren, oprichters en oud-
bestuursleden werd vervolgens het glas 
geheven op 12,5 jaar werk en mededogen 
en de vele jaren van liefdevolle zorg die 
voor ons liggen.
Een aantal van de aanwezige vrijwilligers 
die al vanaf de start betrokken zijn werden 

nog even in het zonnetje gezet. De schijn-
werpers zoeken zij niet zelf. Waardering is 
er voor hen echter eens te meer, zo bena-
drukte nadien ook Gilbert Isabella nog-
maals, want wat vrijwilligers veelal afdoen 
als natuurlijk en normaal is dat zeker niet. 
Het is belangrijk werk dat op deze wijze 
belangeloos wordt verricht en dat verdient 
respect en waardering.
Met die steun en de niet aflatende inzet van 
allen die hun bijdrage leveren kunnen wij de 
gasten en hun naasten die ook de komende 
jaren een beroep op ons zullen doen met 
een gerust hart welkom heten.

Ter gelegenheid van het 10 jarig 
bestaan werd in 2021 een mooie 
overzichtsuitgave verzorgd waaraan 
veel medewerkers van het hospice een 
bijdrage hebben geleverd. Het 
jubilieumboek (165 pagina’s, geschiede-
nis, wetenswaardigheden en persoon-
lijke ervaringen) is nog beperkt beschik-
baar tegen een prijs van € 5,-.  
Belangstellenden kunnen daarover 
per mail contact opnemen  
info@hospice-krommerijn.nl

Inhoud



2023 is een jaar van veel personele 
wijzigingen. Het meest recent is het 
afscheid van Gijs Kok na 12,5 jaar als toe-
zichthouder. Per 20 september is Maaike 
van Leuken zijn opvolger als voorzitter van 
de raad van toezicht. U heeft het inmiddels 
vernomen via het Houtens Nieuws of gezien 
op de website. In de zomerperiode was er 
sprake van een wisseling van de wacht bij 
onze coördinatoren. Zowel Anja van der 
Starre als Anne Fleur Sloots besloten 
nieuwe wegen in te slaan. Wendie Zwarts 
heeft de coördinerende taken vooralsnog 
op interimbasis op zich genomen. In het 
bestuur is de communicatierol door Jan 
Laval dit voorjaar overgedragen aan Cees 
de Bil. Jacintha van Thiel is recent gestart 

als hospice-arts. Ook bij de Vrienden is er 
sprake van een wisseling van de wacht: 
Freek Kuiper, voorzitter sinds 2017, heeft de 
hamer recent aan Jaap Overeem in handen 
gegeven. In volgende nieuwsbrieven stellen 
de nieuwkomers zich nader voor. De ver-
trekkende bestuurders en coördinatoren 
hebben ieder een belangrijke bijdrage gele-
verd aan de ontwikkeling van het hospice 
en de solide basis die daarmee ook voor de 
toekomst van ons huis is gelegd. In vol-
gende nieuwsbrieven stellen de nieuw
komers zich nader voor.

Dit voorjaar hebben wij afscheid moeten 
nemen van één van de mensen van het 
eerste uur:

Personalia

IN MEMORIAM

Anton Bosboom 
12 oktober 1936 – 17 april 2023

Op 17 april 2023 is Anton Bosboom op 86 jarige leeftijd overleden.
Bedroefd en met verslagenheid hebben wij hiervan kennisgenomen.

Anton heeft in het verleden een heel grote bijdrage geleverd aan het ontstaan en de 
verdere ontwikkeling van het Hospice Kromme Rijnstreek.
Hij was zeer betrokken bij het aantrekken van gelden om het Hospice op te richten en de 
nieuwbouw van het prachtige pand aan Handboog 8 te Houten te financieren.
Daarnaast was hij bestuurslid van de Stichting Vrienden van het Hospice Kromme Rijn-
streek en ook de oprichter van het Beschermgilde van deze stichting waar veel donerende 
ondernemers en bedrijven bij waren aangesloten.
 
Wij zijn Anton veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor ons Hospice heeft gedaan.
Alida, kinderen en kleinkinderen wensen wij de kracht om zijn gemis te dragen.

Namens de besturen, alle vrijwilligers en medewerkers van ons Hospice,

Marcel Ebbing voorzitter Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Freek Kuiper voorzitter Stichting Vrienden Hospice Kromme Rijnstreek

Maaike van Leuken

Jaap Overeem

Anton Bosboom
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Palliatieve zorg in een notendop
Palliatieve zorg is een begrip dat niet ieder-
een kent. Kortweg staat het voor alle zorg 
gericht op mensen met een ongeneeslijke 
ziekte én hun naasten. Hierbij ligt de nadruk 
op het verlichten van lichamelijk, psychisch, 
sociaal en existentieel lijden. Het laatste 
gaat met name over ondersteuning bij 
vragen over zingeving en spiritualiteit.
In eerste instantie is ‘normale’ zorg er op 
gericht om lichamelijke ziekten en aandoe-
ningen volledig te genezen. Dit noemen ze 
curatieve zorg. Wanneer dit niet meer 
mogelijk is komt palliatieve zorg in beeld. 
Daarnaast is het belangrijk onderscheid te 
maken tussen palliatieve zorg en palliatief 
terminale zorg. Bij de diagnose ongeneeslijk 
ziek is immers niet iedereen meteen in de 
terminale fase. Voor deze fase staat gemid-
deld drie maanden.
Palliatieve zorg kan veel langer duren dan 
dat. Neem als voorbeeld borstkanker; door 
de toenemende mogelijkheden van behan-
delen kan het palliatieve traject wel jaren 
duren.

Vier pijlers
Dagen, maanden of jaren. Voor palliatieve 
zorg maakt de periode niet uit. De duur is 
onder andere afhankelijk van het soort 
levensbedreigende ziekte. Het doel is hoe 
dan ook de kwaliteit van leven voor de 
patiënt zo goed mogelijk te houden. De 
bekendste pijler is het voorkomen en 

behandelen van lichamelijke pijn. De meeste 
mensen hebben hier wel een goed beeld bij. 
De medische zorg voor ongeneeslijk zieke 
mensen is over het algemeen gewoon goed. 
Ervaring leert dat met name de andere drie 
pijlers van palliatieve zorg minder bekend 
zijn. Namelijk ondersteuning bij problemen 
die kunnen ontstaan op psychisch, sociaal 
of spiritueel vlak. Terwijl daar voor mensen 
vaak de behoefte aan zorg en aandacht zit. 
Het is namelijk niet eenvoudig je leven weer 
vorm te geven wanneer je weet dat je niet 
meer kunt genezen. Goede palliatieve zorg 
is altijd maatwerk. Je kunt het vergelijken 
met het leggen van een puzzel. Alleen liggen 
alle stukjes ongesorteerd in de doos en het 
voorbeeld ontbreekt. Ieders puzzel is 
immers weer anders. Geen eenvoudige 
opgave dus.

Na de diagnose
Het start allemaal bij de diagnose. Je krijgt 
te horen dat je niet meer kunt genezen. Het 
beeld van de toekomst verandert hiermee in 
één klap. Hoe moeilijk ook, je zult je moeten 
leren verhouden tot je ziekte. Dit gaat, 
afhankelijk van de fase, gepaard met allerlei 
emoties. Zoals gevoelens van teleurstelling, 
boosheid en angst (en nog veel meer.)
Het is logisch. Plotseling moet je omgaan 
met een beperkte levensverwachting. 
waarbij het regelmatig onduidelijk is welke 
mogelijkheden er nog allemaal zijn. Vaak 
willen (en kunnen!) mensen nog allerlei 

dingen doen. Net zoals voordat ze ziek 
werden. 
Bijvoorbeeld werken, omdat het structuur 
biedt en dat heel prettig kan zijn. De omge-
ving reageert daar niet zelden afwijzend op: 
“Waarom zou je nog willen werken als je 
levensbedreigend ziek bent?”. Daarnaast 
komen mensen regelmatig met ongevraagde 
adviezen. Of dragen ze (eigen) oplossingen 
aan. Terwijl dit meestal niet helpt.

Eerder regel dan uitzondering
Om deze reden ontstaan er naast lichame-
lijk ongemak vaak psychische klachten en 
psychosociale problemen. Gevoelens en 
gedachten kunnen alle kanten opschieten. 
Niet alleen waar het de patiënt zelf betreft. 
Ook in contacten met andere mensen zoals 
familie, vrienden en collega’s. Een goed 
voorbeeld is de verandering die kan optre-
den in de relatie met de partner. Zeker 
wanneer deze meer en meer in de rol van 
mantelzorger/regelneef schiet. Tevens 
kunnen vriendschappen veranderen. Emo-
ties komen eveneens om de hoek kijken 
wanneer je met instanties moet communi-
ceren. Over bijvoorbeeld een aanpassing 
aan de woning of arbeidsongeschiktheid. 
De stress die psychische en sociale proble-
men met zich meebrengen, is niet alleen 
lastig. Deze spanning kan ook tot nieuwe 
fysieke klachten leiden, zoals hoofdpijn en 
vermoeidheid. In veel gevallen zijn lichame-
lijke, psychische en/of sociale problemen 

De palliatieve zorgpuzzel
“Ik kreeg te horen dat ze niets meer voor me kunnen doen.” Deze zin duikt nog wel eens op in mijn directe omge-
ving. Dit verwijst naar het slechte nieuws dat men te horen kreeg, meestal in een ziekenhuis. De kans is aanwezig 
dat het niet precies zo gezegd is, maar eigenlijk doet dat er niet toe. Het gaat om het beeld dat mensen vaak hebben 
als een ziekte ongeneeslijk blijkt. Wat het wel laat zien is de onbekendheid met palliatieve zorg.
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een signaal. Een teken van onderliggende 
levensvragen of een spirituele behoefte. 
Deze behoefte kan met religie te maken 
hebben, maar hoeft niet. Het is veel breder 
dan dat.
In de palliatieve zorg heeft alles met alles te 
maken. Alleen hoe dat allemaal precies zit, 
blijkt in de praktijk complex. De weg naar 
de juiste ondersteuning vinden, is dan ook 
geen peulenschil. 

Luisterend oor
Toch is er wel degelijk een handvat. Door 
het proces van ernstig ziek zijn komen 
mensen vaak dicht bij zichzelf. Hierdoor 
beseffen ze heel goed wat echt belangrijk 
is. Een oprecht luisterend oor is misschien 
wel de sleutel naar optimale palliatieve 
zorg. Alleen door te luisteren wordt helder 
waar iemand écht behoefte aan heeft. En 
als dit bekend is, kun je daarbij de juiste 
zorgverleners vinden. Voor zowel de patiënt 
als hun naasten. 
Het mag niet onvermeld blijven; lotgenoten-
contact is hierin heel waardevol (onder 
andere via de zogeheten inloophuizen.) 
Maar denk ook aan het belang van je eigen 
huisarts. Deze kan een coördinerende rol 
vervullen bij doorverwijzing voor de juiste 
ondersteuning. 

Regionale Netwerken Palliatieve Zorg
Gelukkig kunnen zorgvragers (en zorgverle-
ners) terugvallen op ruim beschikbare 
kennis en expertise. De regionale netwer-
ken bieden naast praktische informatie een 
breed overzicht in het aanbod van lokale, 
palliatieve zorgvoorzieningen. Zoals gespe-
cialiseerde (terminale) thuiszorg, hospices, 
geestelijk verzorgers, mantelzorgonder-
steuning en inzet van vrijwilligers. 
Kortom: hulp en steun bij het leggen van de 
eigen palliatieve zorgpuzzel!
Op palliaweb.nl vind je de weg naar net-
werkzorg in je eigen regio. 
Tot slot kom ik nog even terug op de zin 
waar dit artikel mee begon: “Ik kreeg te 
horen dat ze niets meer voor me kunnen 
doen.” Cicely Saunders, grondlegger van de 
palliatieve zorg, zei ooit het volgende: “Pal-
liatieve zorg is alles wat men nog kan doen, 
als men denkt dat er niets meer kan worden 
gedaan.” En zo is het!

Anja van der Starre 
Stervensbegeleider / coördinator Hospice 
Kromme Rijnstreek te Houten

De eerste spreker was Ineke Visser, oprich-
ter en voorzitter van het Landelijk Experti-
secentrum Sterven. Ineke is voorvechter 
van een ander verhaal over sterven. Een 
verhaal over intimiteit, verbondenheid en 
heling. Zij lichtte dit toe aan de hand van de 
verschillende fases die voorafgaan aan het 
sterven. Hierbij kwamen niet alleen de 
gevoelens en emoties van de stervenden 
aan bod, maar ook die van de naasten.

Vervolgens luisterden we naar huisarts 
Maarten Scholten, werkzaam in het 
Verenigd Koningrijk. Hij vertelde hoe daar 
gewerkt wordt in hospices. Het hospice 
waar hij voor werkt, is bijvoorbeeld verbon-
den aan een ziekenhuis. De verpleging 
wordt vanuit daar soms ook voortgezet. In 
het Verenigd Koninkrijk wordt volgens 
Scholten ook anders naar euthanasie en 
palliatieve sedatie gekeken en hierdoor is 
hij er zelf ook anders over gaan denken. Zijn 
ervaring is inmiddels, dat het zeker niet de 
enige manier is om waardig te sterven.

De derde spreker, psycholoog Leonie 
Vogels, liet ons een fragment uit de docu-
mentaire “Contact” zien. We zagen een 
huisarts die met compassie een patiënt in 
de laatste levensfase begeleidt (dit waren 
echte beelden, dus niet geacteerd). We 
zagen hoe deze arts contact maakte met de 
patiënt, professionele nabijheid zocht en 
zichzelf daarin ook als mens liet zien. Het 

maakte daardoor niet alleen veel indruk bij 
de aanwezigen, we kregen onszelf ook een 
spiegel voorgehouden in wie wij zelf eigen-
lijk als mens zijn aan iemands sterfbed.

Voordat we met elkaar naar de borrel 
gingen om na te praten, sloot oud-psychia-
ter Bram Bakker de middag af met een 
verhandeling over ‘oud zeer’, tevens de titel 
van zijn meest recente boek. Veel mensen 
dragen traumatische gebeurtenissen van 
vroeger met zich mee. ‘Oud zeer’ kan zich 
lang onzichtbaar in je lichaam verstoppen 
om ineens tevoorschijn te komen. Bakker 
hield in zijn lezing een pleidooi om ‘oud zeer’ 
te herwaarderen als belangrijke verklaring 
voor veel psychische en lichamelijke klach-
ten in het huidige leven. Klachten die zich 
ook als ‘unfinished business’ op het sterf-
bed voor kunnen doen. 

Al met al een interessante en leerzame 
middag die genoeg stof tot nadenken gaf.

Herman Gademan

Symposium: Leven tot je sterft

In het kader van de nationale dag ‘aandacht voor sterven’vond op 24 mei jl. 
vond in Amersfoort het symposium ‘Leven tot je sterft’ plaats. Een grote 
groep vrijwilligers en professionals van ons hospice reisde die dag naar 
Amersfoort af om te luisteren naar de vier sprekers die stil stonden bij hoe 
we ons anno 2023 tot de dood verhouden.

OPLEIDING EN ONTWIKKELING

Omdat we het erg belangrijk vinden dat we met elkaar blijven leren en onze vaardigheden  
ontwikkelen hebben wij voor de vrijwilligers een opleidingsprogramma met een gevarieerd 
aanbod beschikbaar. Voor dit najaar staan de introductiecursus, hand- en voetmassage en 
(samen)werken vanuit de bedoeling op de kalender.
Op pagina 7 staat een verslag van de voorjaarsworkshop over haptonomie die een indruk 
geeft van deze activiteiten. Deelname aan symposia is er ook een onderdeel van:
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Anneke vindt het jammer juist nu weg te 
gaan. De laatste maanden is er binnen het 
hospice, ook door het vertrek van de twee 
coördinatoren, veel gesproken over rolver-
deling en samenwerking. Waarmee maken 
wij samen verschil in de dagen die onze 
gasten bij ons doorbrengen? Anneke is blij 
met die discussie. 

“Het sprak me aan hoe de coördinatoren, 
op de informatieavond, de plaats van de 
zorgvrijwilliger karakteriseerden: Stel je je 
positie tegenover de gasten voor alsof je 
mantelzorg geeft aan een terminaal ziek 
familielid. Ik vul dit, ook uit eigen ervaring, 
in met: Je bent erop gericht om elke pijn, elk 
verlangen, elke worsteling van hem of haar 
te lezen en zo goed mogelijk te beantwoor-
den met jouw zorg. En je roept de hulp in 
van verpleegkundigen, geestelijk verzor-
gers en andere specialisten als dat nodig is.
Dat betekent voor ons als vrijwilligers dus 
dat je echt gefocust bent op waar de gast 
behoefte aan heeft. Als een gast zich uit-
spreekt, duidelijk is, dan loopt dat bijna 
vanzelf en gebeuren er in het hospice hele 
mooie dingen. Maar er zijn ook gasten die 
moeilijker te lezen zijn.

Er zijn gasten die uit zichzelf weinig vragen, 
die bovendien weinig bezoek hebben en 
daarom lang alleen op hun kamer zijn. Is dat 
dan ook wat iemand wil? Het kan een 
bewuste keuze zijn die te respecteren is, 
maar het kan ook zijn dat iemand zich verlo-

ren of eenzaam voelt en het toch fijn zou 
vinden als we dichterbij komen en naast zijn 
of haar bed komen zitten. Niet per sé met de 
bedoeling om te praten, maar gewoon om er 
te zijn.
Het komt ook voor dat iemand boos, eisend 
of afwijzend overkomt en daarmee afstand 
schept. Toch is dat niet steeds ook zo 
bedoeld. Gedrag geeft niet altijd weer wat 
iemand wil. Hoe vang je verlangen op als 
het verpakt is in dat soort gedrag? Soms 
lukt het om via een foto of boek dat iemand 
leest in gesprek te komen over de achter-
grond van afwijzend gedrag en ontstaat van 
daaruit een betekenisvol gesprek. 
Zulk contact is waardevol maar vaak ook 
kwetsbaar en kan bij een wisseling van de 
wacht ook onbedoeld weer verloren gaan.
Ik zou het fijn vinden als wij in onze samen-
werking in staat kunnen zijn bij die gasten 
nog een tandje bij te zetten. Niet ieder voor 
zich maar in afstemming met elkaar. We 
hebben daarvoor het overdrachtsmoment, 
maar dat is in hoofdzaak praktisch. Ik zou 
het mooi vinden als we ook voor dat soms 
breekbare contact een goede overdracht 
kunnen organiseren. En dat we daarvoor in 
de samenwerking tussen vrijwilliger, ver-
pleegkundige en coördinator nog extra 
aandacht kunnen borgen. Want de tijd die 
een gast heeft is kort. En notities schieten 
gemakkelijk tekort. Dat vind ik iets om nog 
eens wat verder op in te zoomen. Hoe we 
naast praktische zaken ook die belangrijke 
aspecten van aandacht en contact kunnen 

borgen. Naar mijn mening zou daar meer-
waarde uit kunnen volgen over hoe we er 
het beste voor onze gasten kunnen zijn; dan 
kunnen we dat nog beter dat in de over-
dracht aan elkaar doorgegeven. 

Ik ben heel benieuwd wat de verdere 
gesprekken over aandacht en samenwer-
ken in het hospice op gaan leveren en kijk 
terug op veel mooie ontmoetingen met de 
gasten en mijn ‘collega’s’ in het hospice. 

Er is ook zo goed voor mij als vrijwilliger 
gezorgd! Op feestdagen is er altijd een blijk 
van waardering, een kerstpakket, een 
Dopper fles met paaseieren etc.; en er 
wordt ook van alles georganiseerd: film
vertoningen, bbq’s, een clinic, een wijn-
proeverij, een fietstocht etc. Dat heb ik nog 
nergens zo meegemaakt. Ik heb veel 
geleerd van gasten en collega’s en vanuit 
het hospice prachtige cursussen en trainin-
gen mogen doen. Laatst nog weer een 
haptonomie workshop. Die gaf me een 
eyeopener voor als woorden in het contact 
met gasten tekortschieten: eenvoudig met 
je hand contact maken, nabijheid laten 
voelen. Door met liefdevolle aanraking te 
communiceren bereik je soms wat met 
woorden niet zomaar kan.

Ik kan iedereen van harte aanraden 
vrijwilliger te worden in dit hospice!”

Anneke de Leeuw

Ruim twee jaar is Anneke de Leeuw vrijwilliger geweest. 
Dat stopte per september omdat ze een opleiding 
rouwbegeleiding gaat volgen en er plotseling drukke 
werkzaamheden op haar pad gekomen zijn. Er blijkt veel 
belangstelling voor de door haar ontwikkelde Landkaart 
Rouw. Een voorlopig afscheid daarom van het vrijwilligers-
werk dat ze als erg waardevol heeft ervaren. 

Een liefdevolle aanraking
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Op 15 mei en 11 juli jl. hebben twee groepen 
vrijwilligers de workshop “De kracht van aanraking” 
gevolgd. Hans Snoep (haptonoom) en Karin van der 
Meer (docente van de academie voor haptonomie) 
verzorgden deze avond voor onze vrijwilligers en 
enkele verpleegkundigen.

Hans en Karin stonden in de workshop onder andere stil bij de 
aandachtige aanraking: wat ervaar jezelf als iemand jou letterlijk 
nadert? Een thema wat wij als zorgverlener in de praktijk regel
matig tegenkomen. Hans legde vanuit zijn eigen ervaring uit, hoe 
haptonomie kan worden ingezet om samen met onze gast(en) te 
zoeken naar verlichting. Een mooie en zinvolle manier om meer 

Workshop haptonomie  
‘De kracht van aanraking’

invulling te geven aan verbindende zorg in de laatste levensfase. 
Door middel van eenvoudig handcontact (niet te verwarren met 
massage) kan verlichting worden gegeven. Uiteraard is het wel van 
belang dat er goed wordt afgestemd met de gast wat deze wel of 
niet prettig vindt. Door middel van enkele oefeningen hebben we 
met elkaar de kracht van aanraking ervaren.

De deelnemers van de workshop vonden het een zinvolle bijeen-
komst. Het geleerde zal in de praktijk zeker voor meer verdieping 
gaan zorgen in de relatie gast/zorgverlener. In de volgende 
nieuwsbrief zullen we een interview opnemen met haptonoom 
Hans Snoep, die daarin nog wat dieper op de materie ingaat.

Herman Gademan
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Als ik ‘s avonds laat in het hospice kom voor 
mijn slaapdienst, is er nog bezoek bij één 
van de gasten. Meneer is heel ziek en zijn 
vrouw en zus willen graag bij hem blijven 
slapen. De verpleegkundige verwacht dat 
zijn levenseinde niet lang meer op zich laat 
wachten. Zijn echtgenote en zus zijn ver-
moeid en verdrietig. Ik luister naar wat hen 
bezighoudt. Rond twaalven ga ik naar de 
logeerkamer boven, wetend dat ik vannacht 
waarschijnlijk wakker gebeld zal worden. 
En inderdaad, tegen vieren gaat mijn 
telefoon. Ik schiet gauw mijn kleren aan, al 
weet ik dat er nu geen haast bij is. Beneden 
praat de verpleegkundige me bij. De 
schouwarts is net vertrokken. Meneers zus 
wil graag helpen bij de laatste verzorging. 
Toch heeft de verpleegkundige mij gebeld: 
om te zorgen voor meneers echtgenote. 

Als ik het appartement binnenloop, zie ik 
haar zitten; haar hoofd in haar handen. Ik ga 
naast haar zitten en kijk haar even aan. Ik 

zie hoe moeilijk ze het heeft. Ze begint te 
vertellen over vannacht en de vorige nacht, 
over zijn leven. De verpleegkundige en zijn 
zus beginnen intussen aan de laatste zorg: 
ze wassen meneer en trekken hem de kle-
ren aan die ze al eerder hadden uitgekozen. 
Ondertussen praten zijn vrouw en ik over 
hem: hoe sterk hij was en hoe moedig. Een 
steunpilaar voor haar. En hoe zij heel veel 
en heel lang voor hem gezorgd heeft. Een 
leven zonder haar man is nog niet voor te 
stellen. Ze vertelt over zijn uitvaartwensen. 
En vraagt mij af en toe om raad. Dan staat 
ze op en vraagt: ‘wil jij een kopje koffie?’ 

Ik zeg met een lach: ‘ga jij nou voor mij 
zorgen?’ Ze zegt dat ze altijd gezorgd heeft 
en dat graag doet. Ik neem de koffie dank-
baar aan.

Nog voor ik mijn koffie heb kunnen drinken, 
vraagt de verpleegkundige me om te hel-
pen. Meneers zus is op en staat te tollen op 
haar benen. Ik neem het van haar over. 
Terwijl de overledene op bed ligt, maken wij 
het bed op. Lang zal meneer hier niet meer 
zijn, waarschijnlijk tot de komende middag 
of avond. Maar we leggen hem - op de 
koelplaat - in een schoon opgemaakt bed. 
We kammen zijn haren. En we vragen aan 
zijn vrouw hoe zij wil dat we zijn handen 
neerleggen. Ze weet precies hoe ze het wil: 
de ene over de andere. Dan zie je wél zijn 
ring en niét de blauwe plek op de andere 
hand. 
We ruimen alle vuile was op en brengen het 
weg. Tot slot zetten we enkele kaarsjes bij 
zijn bed. 

Zijn vrouw besluit om naar huis te gaan, in 
de hoop daar enkele uren te kunnen slapen. 
Ze neemt alvast zoveel mogelijk spullen 
mee. Als ze vertrekt, bied ik aan om even 
mee te lopen naar de auto.
Daar geeft deze vrouw, die ik enkele uren 
geleden nog niet kende, me spontaan een 
knuffel en bedankt me. ‘Vooral voor het 
gesprek’, zegt ze met tranen in haar ogen. 
Dat had de verpleegkundige goed aange-
voeld! Ik vind het een talent van de ver-
pleegkundigen in het hospice: ze zien wat 
nodig is, in elke nieuwe en specifieke situ-
atie. En vaak is dat niet doen, maar zijn. Niet 
hard werken, maar luisteren. Aandacht en 
liefde. Verbinding. Dat is wat ook deze 
vrouw nodig had vannacht. Ik voel me 
bevoorrecht dat ik er enkele uren voor haar 
mocht zijn.

Irene van der Meulen

Minder doen, meer zijn

Cicely Saunders (1918 – 2005) was een 
Engels arts, sociaalwerker en verpleeg-
ster. Samen met Elisabeth Kübler-Ross 
wordt ze gerekend tot de oprichters van 
de moderne hospicebeweging en de 
palliatieve zorg. 

“You matter because 
you are you, and you 
matter to the end of 
your life. We will do 
all we can not only to 

help you die peacefully, 
but also to live until 

you die.”  
Cicely Saunders
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Lions Club Houten zet vrijwilligers hospice in het 
zonnetje

Lions Club Houten organiseert elk jaar iets leuks voor een organisatie in Houten waarvan zij vindt dat deze het 
verdient eens in het zonnetje gezet te worden. In het bijzonder vanwege de positieve bijdrage aan de Houtense 
samenleving. Dit jaar koos de Lions Club voor vrijwilligers van ons hospice!

Als blijk van waardering voor hun werk werden de vrijwilligers uitgenodigd voor een diner op Landgoed Wicken-
burg. Na de ontvangst op donderdagmiddag 11 mei jl. volgde een korte rondleiding over het prachtige landgoed en 
daarna doken de Lions-koks de keuken in om een heerlijk meergangendiner te bereiden.

Iedereen genoot met volle teugen van de mooi gedekte tafels in de sfeervolle ambiance, het eten en natuurlijk het 
goede gezelschap. Zo fijn en waardevol dat dit voor onze vrijwilligers werd gedaan. Zij staan altijd klaar voor onze 
gasten, nu stonden ze zelf een keer in het licht. Heel verdiend. Dank Lions Club Houten voor dit mooie initiatief!
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Haar verlangen stond haaks op het popu-
laire idee dat mensen die nog maar kort te 
leven hebben een bucketlist opstellen. 
Mensen die doodgaan, willen vaak juist 
genieten van de dingen die ze normaal ook 
deden. Niet parachutespringen, niet reizen, 
maar terug naar waar het echt fijn was: de 
zee, het strand of de achtertuin. Het valt me 
vaak op dat het plaatsen zijn waar de liefde 
voor de partner of kinderen gevierd werd.”
Dit is een citaat uit een column1 van Sander 
de Hosson2. Daarin wordt vervolgens 
beschreven hoe voor iemand vanuit het 
hospice een boswandeling mogelijk wordt 
gemaakt met inzet van de wensambulance3. 
Het zal voor de betrokken gast en zijn echt-
genote een vermoeiende maar betekenis-
volle ervaring blijken. En het is een prachtig 
voorbeeld van “hoe je leven toevoegt aan 
de dagen”.

Het doet mij terugdenken aan die keer dat 
wij eens met moeder en schoonmoeder 
- beide 80+, alleenstaand en niet meer zo 
mobiel - een dagje naar zee gereden zijn. 
Tuinstoelen mee en genieten van het uit-
zicht, het water en de wind. Een restau-
rantje paste er toen ook nog bij. Een topdag 
was het, ‘dat we daar nu nog eens zijn 
geweest…’. Ook voor en samen met onze 

gasten in hospice Kromme Rijn zijn er zulke 
en ook andere mooie momenten mogelijk. 
Soms met inzet van een wensambulance, 
maar vaak ook ‘gewoon’ mogelijk gemaakt 
en gerealiseerd met de inzet van vrijwil-
ligers, zijn het de ogenschijnlijk kleine 
dingen die verschil weten te maken en van 
grote waarde kunnen zijn voor de gasten 
van ons hospice. Een appeltaart, een mooi 
gedicht, het bos misschien? Het kan van 
alles zijn.
En het begint meestal spontaan, terloops, in 
het gesprek dat je met elkaar voert. De 
vraag die dan plotseling opkomt: als dat nog 
eens zou kunnen? Nou, waarom niet? Zullen 
we eens kijken hoe we het voor elkaar 
kunnen krijgen?

Cees de Bil

Noten
1	  Linda.nl, 01-07-2023
2	  Sander de Hosson is longarts en oprichter van 

het platform Carend, dat zich inzet voor en voor-
lichting geeft over de best mogelijke palliatieve 
zorg. Onlangs verscheen zijn boek Leven toevoe-
gen aan de dagen, dat hij schreef met journalist 
Els Quaegebeur.

3	  Stichting Ambulance Wens, https://www.ambu-
lancewens.nl/

Omdat klein soms ook heel groot 
kan zijn

“Kan ik nog even naar het bos? Wat is dat eigenlijk een prachtige vraag. 
Ik moest direct denken aan wat een patiënt met een ongeneeslijke ziekte mij 
eens vertelde toen ik nog maar kort longarts was. Omdat ze nog in redelijk 
goede conditie was, had ik haar geadviseerd een mooie reis te maken. Het 
was goed bedoeld, maar zij reageerde geprikkeld: “Ik heb daar helemaal 
geen zin in. Ik wil thuis zijn en gewoon de dingen doen die ik altijd deed.”

Voor meer nieuws bezoekt u de nieuwsrubriek 
op de website, of scant u deze QR-Code. 

Stichting Hospice Kromme Rijnstreek
Secretariaat:
Handboog 8
3994 AD Houten
030 - 2567 990
info@hospice-krommerijn.nl

Stichting Vrienden van
Hospice Kromme Rijnstreek
Bert van Griensven
Heemcamp 31, 
3992 SH Houten
T: 030 - 6377 601
M: 06 - 55 36 48 95
E: vangriensven@planet.nl
IBAN: NL59RABO 0119 5889 35

Colofon
De digitale nieuwsbrief is een uitgave van 
Stichting Kromme Rijnstreek en 
Stichting Vrienden van Hospice Kromme 
Rijnstreek
Het hospice is lid van de VPTZ
www.hospicekrommerijnstreek.nl

Aan deze Nieuwsbrief werkten mee:  
Anja van der Starre, Phia Bruggink, Herman 
Gademan, Gonny van der Vlis, Anneke de 
Leeuw, Irene van der Meulen, Cees de Bil.

Vormgeving: Libertas Pascal, Utrecht

Voor het ontvangen van de digitale 
nieuwsbrief kunt u zich aanmelden  
op de website: 
www.hospicekrommerijnstreek.nl
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OPENT HAAR
DEUREN

14 OKT
2023

KOM NAAR DE
INLOOPMIDDAG

VAN 14.00 TOT
17. 00 UUR

NEEM EEN KIJKJE
ACHTER DE SCHERMEN

HOSPICE KROMME RIJNSTREEK
HANDBOOG 8
3994 AD HOUTEN

Zomaar een hospice binnenstappen om te
zien en ervaren welke mensen dit huis een
thuis voor terminaal zieke mensen maken.
Wanneer doe je dat?  

Wil je meer weten over het
hospice? Kijk op
hospicekrommerijnstreek.nl
bel 030-2567990 of stuur
een mail naar
info@hospice-
krommerijn.nl

Hospice Kromme Rijnstreek biedt gasten en hun
naasten een warm thuis in de laatste levensfase.
Tijdens de inloopmiddag zijn vrijwilligers van het
hospice aanwezig om te vertellen over het reilen en
zeilen. Overweeg je zelf vrijwilliger te worden dan is
dit een mooie gelegenheid om te kijken of het echt
iets voor je is. Maar ook mensen die nadenken over
een plek om in de toekomst in rust te kunnen
sterven, kunnen rondkijken en  hun vragen stellen.
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